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Nadenken kunnen we allemaal, maar het denken waarmee je waarheid van
onwaarheid scheidt, moet je leren

Na een lange periode van crisis is het duidelijk dat er onder veel mensen twijfel heerst over
wat geldt als ‘de waarheid’. Men blijkt bij de waarheidsvinding veelal van subjectieve
standpunten of van aannames uit te gaan en komt daardoor niet eenvoudig tot het
onderscheid tussen wat nu waarheid en onwaarheid is. Mieke Mosmuller werd gevraagd te
schrijven over hoe we als denkende mens kunnen leren objectief de waarheid in het
alledaagse te vinden. Het boek Leer Denken!, dat zal verschijnen op 14 december, is het
resultaat hiervan.

Mieke Mosmuller heeft als arts en filosoof sinds 1984 een studie gemaakt van het
menselijke denken en het oefenen en ontwikkelen ervan. Haar bevindingen, die ze
publiceerde in haar boek Zoek het licht dat opgaat in het westen, wijzen de lezer op de
ongekende mogelijkheden van het menselijke denken. In haar nieuwe boek Leer Denken!
brengt ze deze thematiek op een heel toegankelijke manier onder woorden, waardoor het
voor iedere lezer te begrijpen is en kan worden toegepast. Het boek kan worden gezien als
een oproep aan onze individuele rol in de maatschappij en onderstreept de noodzaak om
het eigen denken te ontwikkelen en sterker te maken. Leer Denken! vormt een goede basis
voor een bewust waarheidsdenken.

Leer Denken! verschijnt op 14 december in de boekhandel.

Verwacht op 14-12-2021 • ISBN  9789075240610 • Paperback • 112 pagina's • Uitgeverij
Occident • € 14,95
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Franssen, verantwoordelijke bij
Occident Media B.V. Telefoonnummer: +31 (0)6 - 11 11 46 74 of e-mail:
martijn@uitgeverij-occident.nl.
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